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Huizen, 25 januari 2025 
 
 
Vrijdag 24 juni was daar dan eindelijk de reis naar Tinca. Nadat de vorige reis geannuleerd was i.v.m. corona, gingen 
we nu dan echt. 
 
Om 11 uur vertrokken we vanuit Huizen. Na wat vertraging werden we 22.30 in Tinca hartelijk ontvangen door Sandor 
en Katinka. Zoals daar gebruikelijk is kregen we natuurlijk eerst nog een maaltijd voordat er geslapen kon worden. 
 
De volgende ochtend zijn we met elkaar naar Isabella in Oradea geweest. Daarna hebben we in de stad een 
wandeling gemaakt. 
’s Midddags zijn we naar het tehuis gegaan. Na de overname van Sandor en Katinka konden we nu de nieuwe 
beheerders ontmoeten Julia en Attila. 
 
Ze vertelden over de uitdagingen die er tegenwoordig zijn. Er is sprake van concurrentie vanuit de grote stad. 
Tehuizen in de grote stad kunnen hun personeel meer bieden en doordat er een nieuwe busverbinding is, kunnen 
mensen sneller naar de stad. Hierdoor is het moeilijk om personeel te werven en aan te houden. Daarnaast wordt, net 
als bij ons in Nederland, in Roemenië alles duurder, zo ook de houtprijs. Dit is goed te merken tijdens het 
stookseizoen. De houtoven is erg verouderd waardoor die niet goed meer werkt. Dit kost nog eens extra veel hout. 
 
Voor Klaas was het de eerste keer in het tehuis, dus werd er een rondleiding gegeven. Er was een ontmoeting met de 
bewoners en verpleging. Door het warme onthaal was duidelijk voelbaar dat het gewaardeerd werd dat we er waren.  
Samen met de bewoners hebben we liederen gezongen onder begeleiding van Gert op het orgel. 
 
Het weer was goed, 30 graden. Na een lange dag was het fijn dat Attila ons uitnodigde voor een verfrissende duik in 
een klein riviertje. 
 
Zondag gingen we naar de kerk. De dienst werd in het Hongaars gehouden, dus de dienst was niet goed voor ons te 
volgen, maar het is mooi om met broeders en zusters over de grens de verbondenheid te voelen. De preek over 
Johannes 1 vers 12, Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Een boodschap 
die voor ons allen geldt. 
Na de kerk werden we thuis bij Julia en Attila uitgenodigd om koffie drinken. Naast de koffie werd er ook genoeg koek, 
gebak en ander lekkers gedeeld. 
 
We spraken over de gesprekken, van de dag ervoor, en de ideeën die er zijn voor de toekomst van het tehuis. Atilla 
liet zien wat er gebeurd was de afgelopen jaren en wat de plannen zijn de komende tijd. Ook gingen we kijken bij de 
houtoven. Deze is inderdaad echt aan vervanging toe. Het tehuis ziet er mooi en schoon uit. Alleen rijst de vraag of ze 
het deze winter ook warm kunnen houden! Als je ziet wat er in al die jaren is opgebouwd hier zal het toch zonde zijn 
als we hier niet mee zouden kunnen helpen. Het bezoek werd afgesloten met koffie en veel lekkers en namen we 
afscheid van Julia en Atilla. 
 
Maandag ochtend bedankten we Sandor en Katinka voor hun gastvrijheid en vertrokken we naar het vliegveld. Met 
een dubbel gevoel stapte we in het vliegtuig, we hebben mooie en fijne gesprekken gehad, maar hoe zal het in de 
winter vergaan. Hoe kunnen wij hun financieel helpen om aan een nieuwe houtoven te komen? 
 
Voor Aleida en Gert was dit weekend een warm weerzien, voor Klaas een hartelijk welkom. Een geslaagd weekend 
met goede ontmoetingen. 
 
Vriendelijk groet, 
Klaas Urbaan 


